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THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM 
 
Thủy Nguyệt Quán Âm: tên Phạn là Udaka-candra, dịch nghĩa là Thủy Nguyệt 

hay mặt trăng trong nước. Do hình tượng của Tôn Quán Âm này, phần nhiều có liên 
quan với Mặt Trăng trong nước, cho nên được gọi là Thủy Nguyệt Quán Âm. 

Thủy Nguyệt Quán Âm là ứng hóa thân của Quán Thế Âm, một lòng Quán tưởng 
mặt trăng trong nước. Pháp quán tưởng này nhằm giúp cho Hành Giả hiểu thấu được 
hiện tượng mặt trăng chỉ hiện ảnh trong nước, chứ trong nước không có thật thể của 
mặt trăng, từ đây thực chứng được các Pháp không có Tự Tính. 

Thủy Nguyệt Quán Âm là Tôn thứ 12 trong 33 Thể của Quán Âm với Tôn hình 
đứng trên một cánh Sen tựa như chiếc thuyền dưới ánh trăng, nổi trên biển quán tưởng 
mặt trăng trong nước yên tĩnh.  

 

 
 
Tôn này tương đương với Hóa Thân Bích Chi Phật của Bồ Tát Quán Âm 
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_Danh xưng Thủy Nguyệt Quán Âm được giải thích theo nhiều cách khác nhau: 
 .) Có thuyết nói là bởi vì Tướng Trạng của Hình Tượng ấy quán nhìn Mặt Trăng 

trong nước cho nên tên là Thủy Nguyệt Quán Âm.  
 .) Cũng có thuyết nói là do Hình Tượng ấy nổi trên mặt biển, giống như Mặt 

Trăng trong nước, do đó mà đặt tên. 
 
_Hình Tượng của Tôn này có nhiều loại, có loại đứng trên cánh hoa Sen và cánh 

hoa Sen thì nổi trên mặt biển 

 
 
Quán Thế Âm đang quán nhìn Mặt Trăng trong nước 
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Riêng một loại là dùng tư thế ngồi trên Hoa Sen, ngồi xếp bằng trên núi đá trong 
biển lớn, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có quyển Kinh Bát Nhã. Tay trái để trên đầu 
gối trái làm thế chạm đất 

 

 
 
Đồ Tượng Sao, quyển 7 nói rằng: “Thủy Nguyệt Quán Âm ngồi trên bàn đá 

trong biển lớn, thòng chân trái xuống, dựng thẳng gối chân phải, câu móc chéo nhau 
với gối trái, khuôn mặt hơi nghiêng, tác Tướng suy nghĩ”. 
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Về sau Tôn tượng Thủy Nguyệt Quán Âm còn được thờ phượng theo nhiều dạng 
thức ngồi khác khau 
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Ngoài ra có Tượng 3 mặt 6 cánh tay, 3 tay bên trái phân biệt cầm Hoa Sen Báu, 

Bánh Xe Vàng, Đuôi Chim Công, 3 tay bên phải phân biệt cầm Cây Kiếm bén, Viên 
Ngọc Báu, Hoa Sen Xanh, thân màu như ánh sáng Mặt Trời, ngồi trên Núi Báu.    

 
_Tôn này còn được xem là Đồng Tôn với Thủy Cát Tường Bồ Tát trong Quán 

Âm Viện thuộc Thai Tạng Giới Man Đa La.  
 
CHỮ CHỦNG TỬ, CHÂN NGÔN CỦA THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM 
Chữ Chủng Tử:   (SA) 
Chân Ngôn Căn Bản là:  

     
Oṃ_ Viśuddha-padma-satva kete svāhā 
 
Tu Pháp Tôn này chủ yếu cầu Quan Vị, Tài Bảo và Độ người lữ hành thoát khỏi 

các loại tai nạn nguy hiểm. 
 
 

 
 


